
'Mijn ouders hadden een beenhouwerij in Gent, maar 

moeder was van de boerenbuiten. Een vrij bekende 

familie in het dorp: mijn nonkel was brouwer, mijn tante 

had een bankkantoor. Toen ik afstudeerde, vroeg de 

ene na de andere of ik eens een plan kon tekenen. 

“Nee”, zei ik carrément. “Ik doe dat niet, plannen 

tekenen.” Het was alles of niets. Ik wilde mijn ziel 

kunnen leggen in de woningen die ik zou ontwerpen, 

mijn stempel drukken. Waarop mijn vader zei: “Wie 

denk je wel dat je bent?” Maar ik hield het been stijf.'

Als jonge architect wilde Koen Heijse (1972) zijn 

kunnen tonen. 'Mijn eerste project was de woning van 

mijn broer in Kruishoutem. Mijn woning in Baarle was 

de grote springplank: een sec, eenvoudig blokje, niet 

agressief of schreeuwerig, maar wel een eyecatcher

op een drukke invalsweg. Het werd genomineerd voor 

de Belgische Architectuurprijs.'

'Ik werkte toen in loondienst, maar wilde voor mezelf 

werken. Mijn werkgevers stelden voor om samen een 

‘Grote architectuur geeft rust én spanning in de beleving’, vertelt Koen Heijse. Hij richtte in 2000 
CAAN Architecten op. Na drie jaar als medewerker werd Roel Cocquyt in 2010 vennoot. Later 
volgde Wannes Philips. Vandaag ontwerpt het gereputeerde bureau uit Gent residentiële woningen, 
meergezinswoningen, kantoren en groepswoningbouw. 
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bureau te beginnen in Gent. Ik ben daarin mee gestapt. 

Ik wilde wel een sterk klinkende naam. Ik was gek van 

de Duitse doelman Oliver Kahn, met zijn karakterkop. 

En van de architect Louis Kahn. Die naam stelde ik 

voor aan mijn collega's. CAAN staat voor Creating 

Architecture And Newnesses. Toen zij later uitstapten, 

wilde ik de naam behouden.'

In 2007 kwam Roel Cocquyt (1980) over van Crepain 

Binst Architecture in Antwerpen. Na zijn studies 

ontweek hij dezelfde valkuil als Heijse. 'Prutswerkjes 

in het bureau om de hoek', zoals hij het zelf verwoordt. 

'En vader die zaagt: “waarom moet je per se naar 

Antwerpen gaan?”'

'Koen en ik zagen elkaar drie keer. Ik twijfelde. 

Uiteindelijk zette ik de stap, eerst als medewerker. 

Maar de eerste drie maanden had ik spijt. Dan keerde 

dat. Het klikte enorm met Koen. Ik ging beseffen 

dat we twee handen op één buik zijn. Tijdens 

vergaderingen begrijpen wij elkaar met een blik. Van 

Koen heb ik meer geleerd dan in Antwerpen.'

Ondertussen kwam Wannes Philips (1988) erbij als 

derde vennoot, en vandaag werken ze met twintig 

architecten en één interieurarchitect. 'We hebben geen 

administratief medewerker. Dat begrijpen veel mensen 

niet. De facturatie doe ikzelf. Roel doet HR & finance, 



Wannes IT en zo. Op maandagavond zitten we van acht 

tot twaalf met z'n drieën samen om de weekplanning te 

bespreken.'

B U I KG E V O E L

'Ontwerpen doen we in grote mate met z'n drieën', 

vertelt Heijse. 'Maar eens het er ligt, trekt ieder zijn eigen 

dossiers. Aan het einde komen we dan weer samen, 

om het aan elkaar te tonen. Mettertijd is de schaal wel 

veranderd. Van kleine verbouwingen naar de bouw 

van eengezinswoningen, appartementen en kantoren 

tot haast stadsuitbreidingen. Er komen steeds meer 

bouwpromotoren naar ons. En we bouwen ook hun 

kantoren. Dat betekent iets.'

'We doen ook nog kleine verbouwingen, afhankelijk 

van de context en de klant', benadrukt Heijsse. 'Maar 

met alle respect: een woning op een verkaveling 

biedt geen context. Er is alleen een programma van 

de bouwheer en de toekomstige bewoners. Een toffe 

context is bijvoorbeeld het gegeven van een site: staat 

er een boom in? Zijn er problematieken in uitzichten en 

inzichten, in schaduw en bezonning? Bij een nieuwe 

verkaveling weet je niet wat errond komt, waardoor je 

wat in het ijle werkt. Mijn eigen woning biedt een mooi 

uitzicht op akkers en weilanden, maar de helft van de tijd 

staat er een muur van maïs. Daarom heb ik mijn huis op 

palen gezet. Simpel. Dát bedoel ik met context.'

'We wilden allebei ooit architect worden vanuit een soort 

idealisme', zegt Cocquyt. 'Huisjes tekenen en bouwen is 

geestig. Is dat kneuterig, het zij zo. Ik heb het eigenlijk 

altijd geweten. Ik was zeker niet de slimste van de klas. 

Ik vatte de studie burgerlijk ingenieur aan met schrik: te 

technisch, te wiskundig. Maar het was een zeer goede, 

creatieve opleiding. Die opleiding heeft ook mijn wereld 

geopend', zegt hij. 'Mijn vader was vrachtwagenchauffeur, 

moeder secretaresse. Zij wonen in de meest traditionele 

fermette en waren totaal niet geïnteresseerd. Wat dat 

betreft ben ik een selfmade man.'

PA K H U I Z E N

De minimalistische stijl van Heijses beginjaren 

evolueerde naar de CAAN-stijl van nu. 'Die is misschien 

niet herkenbaar, maar toch typerend. Dat onder woorden 

brengen, is moeilijk. Het draait om respect voor 

verhoudingen en materialen, het volumespel, een zekere 

warmte.'

'Iemand als Stéphane Beel heeft een zekere zakelijkheid 

over zich', zegt Cocquyt. 'Een grotere herkenbaarheid, 

ook. Onze klanten appreciëren dat we telkens een 

Mijn eigen woning biedt een mooi uitzicht op akkers en 
weilanden, maar de helft van de tijd staat er een muur van 
maïs. Daarom heb ik mijn huis op palen gezet. Simpel.
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andere uitstraling geven aan een gebouw. In de 

benadering van een gebouw en hoe we nadenken over 

details zitten meer gelijkenissen. Daar zit de signatuur. 

Ik denk dat soberheid, warmte en materialiteit 

kernwoorden zijn.'

'Grote architectuur kenmerkt zich door zuiverheid, 

eenvoud in vormgeving. Maar als je het doorgrondt, 

besef je: het zit goed in elkaar. Zoals pakhuizen. Die 

zien er simpel uit, maar er wordt goed nagedacht 

over bijvoorbeeld de wisselende diktes van de muren. 

Elke steen wordt goed besteed. Er zijn geen franjes. 

Dat is ook zelfkritiek. Moet je een gebouw “mooi” 

maken? Is het idee of concept niet mooi genoeg? 

Wij versieren geen kerstbomen. We moeten ernaar 

streven een gebouw maximaal in z'n zuiverheid te 

houden. Maar we werken natuurlijk in een commerciële 

wereld. Simpel gesteld vraagt de promotor van een 

appartementsgebouw een mooi, versierd gebouw. 

Een particulier wil het mooiste huis in de straat. Een 

bedrijfsleider wil een visitekaartje. Daarin moeten wij 

ons positioneren met sobere, nederige ontwerpen. Met 

allemaal visitekaartjes en overal aandachtstrekkers 

wordt het stedelijk landschap er niet beter op.'

T E  V E E L  I N S P R A A K

Waar Heysse inspiratie haalt? 'Als er iets uitkomt van 

de Zwitserse architecten Peter Zumthor of Valerio 

Olgiati, koop ik het meteen. Ik heb enorm veel 



respect voor de zuiverheid en naturel waarmee zij 

architectuur benaderen. Zij maken dat zo anders. 

Voor mij straalt grote architectuur rust uit. En tegelijk 

geeft ze spanning binnen je beleving. In Italiaanse 

dorpen en steden vind je dat op z'n mooist – net als in 

hun keuken, overigens. San Gimignano bijvoorbeeld, 

in Toscane. Al die hoogtes, die torens, het spel van 

smalle straatjes en brede, open pleinen; van lagere 

onderdoorgangen en dan weer een hogere ruimte: zo 

boeiend! Het genereert een enorme spanning, en toch 

is het rustgevend. Niemand voelt zich daar ongelukkig 

in. Iedereen vindt het gezellig en aangenaam. Dat 

steekt schril af tegen nieuwe steden zoals in Duitsland. 

Daar wordt stedenbouw herleid tot het doortrekken 

van dezelfde kroonlijst. Maximale hoogtes en de 

kroonlijst van je buur moeten volgen: dat is wat mij 

betreft té uniform. Ook verticaliteit maakt een stad 

boeiend. Afhankelijk van de context uiteraard. Maar 

zeker niet: lange, horizontale muren, zoals aan de 

Belgische kust. Dat is geen goeie architectuur. En ja, ik 

ben pro gelijklopende kleurenpaletten, maar met een 

zekere graad van vrijheid.'

'Ontwerpen is slechts een klein stukje van onze job', 

zegt Cocquyt. 'We komen uit een periode waarin je 

je ontwerp presenteerde aan Stedenbouw, waar het 

werd besproken en in grote lijnen werd goedgekeurd. 

Vandaag is een ontwerp maar een vertrekpunt. Eens 

je de discussies met de bouwheer hebt overwonnen, 

volgt een lang traject van vergunbaarheid, langs 

alle diensten en alle regeltjes. Neem het parkeren 

en de verhardingsgraad. Het is vandaag niet meer 

voldoende dat je oprit waterdoorlatend is, het gaat 

ook over de lengte. Een swingende oprit op een 

perceel, voor de beleving: daar wordt geen rekening 

mee gehouden. Het móét de kortste weg zijn, want 

dat betekent minder verharding. Of er móéten vijf 

auto's ondergronds, enkel omdat het regeltje het 

zegt. Dat kost dan bijvoorbeeld 60.000 euro per auto. 

Absurd. Alles wordt zeer cijfermatig benaderd, of de 

coëfficiënten nu relevant zijn of niet. Het is de puzzel 

om de puzzel. Ver verwijderd van het pakhuis.'

Tekst Bert Voet 

Foto’s Birger Stichelbaut en CAAN webfotografie



Met allemaal visitekaartjes en overal aandachtstrekkers 
wordt het stedelijk landschap er niet beter op.

ROEL COCQUYT
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